
Lied bij de intrede   

Gegroet jij die hier roept om recht, 
om deel van leven. 
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid   
God, 
toen Gij nog rondtrok met uw apostelen 
twijfelden ze niet aan U,  
want ze zagen U aan het werk. 
Ze zagen hoe Gij mensen inspireerde, hen genas… 
Maar na uw dood was hun vertrouwen weg. 
Uw apostel Thomas was daar  
het levende voorbeeld van. 
‘Eerst zien en dan geloven’ was zijn motto. 
Ook voor ons zijn er momenten van verdriet,  
tegenslag en pijn  
waarop wij twijfelen aan U  
en soms letterlijk roepen om een teken  
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Vrede zij u… 



van Uw bestaan. 
Op andere momenten proberen we  
ons vast te klampen aan ons geloof in U  
als aan een laatste strohalm. 
 
Wees ons altijd nabij, Heer, zodat we niet heen 
en weer willen geslingerd worden tussen geloof 
en twijfel maar sterk ons  
en laat ons het evenwicht vinden in U.  
Amen 

  
Gloria 

Openingsgebed  
God en Vader, 
uw Zoon hebben wij nooit  
met eigen ogen gezien  
nooit aangeraakt met onze handen. 
We werden nooit geraakt  
door de woorden uit zijn mond. 
Toch vragen wij U: 
vervul ons met zijn leven 
zodat wij ons door Hem laten raken,  
opstaan en in beweging komen. Amen.  
 
Inleiding op de lezing 
In de lezing wordt de nadruk gelegd  
op de wonderen die de apostelen verrichten  
en zo lijken op Jezus.   
De schrijver zegt ons hiermee  
dat het Jezusgebeuren doorloopt  
in de werkzaamheid van de apostelen 
Het evangelieverhaal roept ons onder ander op 
om te blijven geloven in die kracht  
zonder hiervoor bewijs te zien. 



Eerste lezing Hand.,5, 12-16  
 
De kinderen vertellen ons het evangelie  
Johannes 20,19-31  
 

Lied: 

Homilie  

Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in God 
die het licht heeft geschapen 
om de aarde bewoonbaar te maken 
en mensen tot leven te brengen. 
 
Ik geloof in aarde en water, 
in alles wat er groeit en leeft 
- niet om te vervuilen en te sterven 
maar om te blinken in het licht 
zoals het was in den beginne. 
 
Ik geloof in de mensen, 
geschapen naar Gods beeld 
Niet geboren voor onrecht, dood, 
angst of geweld 
maar geboren voor het geluk 
en om lief te hebben. 
 
Ik geloof in die ene mens 
Jezus van Nazareth, 
die in opstand is gekomen 
tegen onrecht en verdrukking, 
tegen macht die mensen klein houdt 
en hun het licht ontneemt. 
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood 
die Hem in leven hield tot vandaag. 
 
 



Daarom wil ik geloven 
in de beweging van Jezus 
en Hem volgen 
in het zoeken naar licht, 
in het dienen van mensen 
tot wij leven in vrede. 
 
Voorbeden  
Vrede zij u … 
Bidden we om vertrouwen 
en diepe vrede voor hen, die ziek zijn  
en misschien geen nieuwe lente meer verwachten, 
voor hen die zo gekwetst zijn   
en alle vertrouwen verloren, 
voor hen die zo ontgoocheld  
en alle levenslust kwijt. 

 
 
Vrede zij u… 
Bidden we om vertrouwen  
en diepe vrede voor de wereld, 
soms zo hitsig en ontvlambaar, 
soms zo jachtig dag aan dag, 
soms zo rusteloos en vol lawaai. 
Luister Heer verhoor ons bidden… 
 
Bidden we voor onze kardinalen: 
dat zij zich in wijsheid en openheid 
door de Geest laten inspireren bij  
het kiezen van een nieuwe Paus, 
zodat de kerk toont dat zij  
een levensnabije gemeenschap vormt. 
Luister Heer verhoor ons bidden… 
 
Bidden we voor onze geloofsgemeenschap: 
dat we blij zijn met wie blij is 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken en  
bidden voor hen  
van wie we afscheid moesten nemen (…) 
En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…) 
Luister Heer verhoor ons bidden… 
 
Offerande + Orgelspel 
Wil jij ook onze  
geloofsgemeenschap  
mee steunen? 
De misdienaars  
komen graag rond  
voor jouw bijdrage.  
Het kan ook  
via je bankapp.  
Dank je wel! 



Bidden bij brood dat leven geeft 
Ook vandaag komen we samen  
rond het leven gevend brood.  
Brood dat in een vorige viering  
gezegend werd.  
Rond dit brood willen wij bidden tot u,  
God onze vader. 
 
Altijd zijt Gij met ons op weg. 
Dichter dan we ooit kunnen dromen  
zijt Gij bij ons als we hier vandaag  
zoals uw Zoon, Jezus,  
samenkomen rond deze tafel  
waar wij, zoals Hij ons voordeed,  
uw liefde vieren door het delen van het brood. 
  
Want zo was en is Hij, Jezus van Nazareth,  
licht en vrede in ons midden. 
Opdat zijn vlam in ons niet zou doven 
willen wij ons de Verrezen Jezus altijd blijven  
herinneren in het teken van het delen van dit 
brood. 
-- 
Wij bidden U, God,  
dat wij in Jezus’ naam licht mogen brengen  
in onze huizen en scholen,  
in straten en werkplaatsen,  
in kerken en ziekenhuizen,  
overal waar wij gaan en staan …, 
maar vooral daar waar de vrede is verstoord,  
de liefde geschaad en het licht gedoofd. 
 
Mogen wij met elkaar  
zo scheppend en verlossend bezig zijn.  
Daarvoor bidden wij met de woorden zoals 
Jezus ons die geleerd heeft: 
 
Onze Vader 

 
 
 



Gebed om vrede  
Vrede zij u waren de woorden van Jezus toen 
hij de kamer binnentrad. Laten we zingend bid-
den om diezelfde vrede. 

 
 
De vrede van God is voor altijd met ons. 
Die vrede willen we ook nu aan elkaar toewen-
sen  
 
Communie  
 
 
Om in stilte te lezen 

 
Mededelingen  
 
 
 
 

 
Op ideale momenten, 
Waarop wij U, God, helder menen te zien, 
stellen we ons wel eens voor 
dat we onszelf, zonder pretentie, 
zozeer zouden kunnen geven 
dat een vloed van leven in ons loskomt,  
opborrelt, 
een vloed die niet te stuiten is 
en overvloeit van warmte, nabijheid en geluk. 
Die zomaar hartstochtelijk te delen is  
met wie maar wil, 
die uitstroomt over mensen en leven brengt, 
die een oase is in het leven van alledag, 
als bloesems in overvloed. 
Een feest van verzoening en vrede 
met iedereen  
en nog veel meer van al het goede. 
Zou zo’n droom, God,  
Uw droom waar kunnen zijn? 
Hiervoor bidden wij U. 
Amen 
 



Lied 

Waren wij dood door de zonde, verminkt en 
verloren, 
doven van harte, verhard om zijn woord niet 
te horen. 
Hij is zo groot, Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 
 

Zending en zegen (naar Joh 20, 19-23)  




